
Theatermonoloog over "Nicolaes Cleynaerts" 

Uitvoerder : Joris Tulkens schrijver van het Boek “Christenhond tussen Moslims”. 

 

Joris Tulkens kruipt in de huid van een merkwaardig man uit de zestiende eeuw : 

Nicolaes Cleynaerts. 

Opgeleid als humanist, gespecialiseerd in Latijn, Grieks en Hebreeuws, 

moderniseert hij het talenonderwijs. Op een bepaald moment verdiept hij zich in 

het Arabisch, kan moeilijk in Leuven blijven en zoekt het bij de Zuiderburen, 

wordt ondergedompeld in een Spaans en 

Portugees avontuur. Tenslotte steekt hij de straat van Gibraltar over om er als 

christelijk theoloog tussen moslims te leven en te werken. Dwaasheid? 

Idealisme? Bekeringsdrang? Cleynaerts geeft u zelf het antwoord! 

 

Joris Tulkens is onder meer auteur van : Wentelsteen, Thomas More, Vesalius, 

Johanna de waanzinnige, De verloren droom van Pieter Gillis, Christenhond 

tussen Moslims, en teruggaand in de tijd nog veel meer… 

 

Biografie Joris Tulkens: www.joristulkens.be/Biografie.htm 

http://www.joristulkens.be/Biografie.htm

